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TOPBESTEMMING

Egypte met zijn piramides, tempels en eindeloze 
woestijn: al sinds de tijd van Cleopatra spreekt het bij 

reizigers tot de verbeelding. Maar het land heeft meer te 
bieden dan ruïnes. Oud ontmoet modern in dit prachtige 

land vol tegenstellingen.
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Aan de rand van miljoenenstad Caïro liggen 
de imposante piramides van Gizeh.
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7978

en handel in oudheden, maar ook tot de eerste 
archeologische opgravingen en het begin van het 
moderne toerisme. Deze Egyptomanie bereikte 
zijn hoogtepunt met de ontdekking van het graf 
van Toetanchamon in 1922.

DE SCHATTEN LANGS DE NIJL
Nu, honderd jaar later, telt Egypte jaarlijks meer 
dan tien miljoen bezoekers. Ook voor Nederlan-
ders is het een populaire vakantiebestemming. 
Veel mensen kiezen voor een verblijf aan de 
Rode Zee, waar het prachtig snorkelen en duiken 
is, maar de echte schatten van de oudheid vind 
je langs de Nijl.
Aan de rand van miljoenenstad Caïro liggen de 

imposante piramides van Gizeh. Op het plateau, 
dat uitkijkt over de stad, is het een drukte van 
jewelste. Toeristen, kamelendrijvers en Egypti-
sche schoolkinderen lopen af en aan, want ook 
bij de Egyptenaren is dit een populair uitje. Ver-
derop wordt hard gewerkt aan de bouw van het 
nieuwe Grand Egyptian Museum. Dit belooft het 
grootste Egyptische museum ter wereld te wor-
den en zal op den duur alle schatten uit het graf 
van Toetanchamon huisvesten.
Maar er is meer te bezoeken: denk aan de Trap-
penpiramide van Djoser in Sakkara, het oudste 
stenen monument ter wereld, en de masta-
ba-graven die met levendige reliëfs zijn versierd. 
Op de hectische souk (markt) in de oude bin-

Het nieuw te ope-
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Museum belooft 
het grootste Egyp-
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wereld te worden 
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De Griek Herodotus was in de vijfde eeuw 
voor Christus al onder de indruk van Egypte. 
Wat was dit voor land waar jaarlijks de Nijl over-
stroomde, vreemde goden werden aanbeden en 
men de doden mummificeerde om ze voor eeu-
wig te bewaren in rijk beschilderde grafkamers? 
Islamitische reizigers beschreven Caïro als ‘Umm 
el-Dunya’, de moeder van de wereld, met haar 
moskeeën en middeleeuwse architectuur.
Toen Napoleon aan het eind van de 18de eeuw 
een expeditie ondernam naar Egypte, bestond 
die niet alleen uit soldaten maar ook uit weten-
schappers. Door de tekeningen en verhalen die 
zij meenamen, raakte ook Europa in de ban van 
het mysterieuze land. Dit leidde tot schatgraverij 

IHAB ELKOMY (49)
Reisleider lokale partner ANWB Reizen
‘Ik leid al achttien jaar Nederlandse va-
kantiegangers rond in Egypte. Met veel 

plezier, want het is ook mijn hobby om 
mensen iets bij te brengen over het oude Egypte. Met 
mijn groepen kom ik vaak langs de hoogtepunten: het 
Egyptisch museum, de piramides van Gizeh, de tombes 
van Luxor, de tempels van Aboe Simbel, ga zo maar door. 
Vervelen doet het nooit, omdat er steeds nieuwe kennis 
bij komt; je bent als reisleider hier nooit uitgestudeerd.’

MARLEEN DE MEYER (47)
Adjunct-directeur Nederlands-Vlaams 
Instituut in Caïro
‘Ik woon deels in Egypte en werk aan 

opgravingen in Dayr al-Barsha, een enorm 
grafveld. We leren er veel over hoe de mensen in de 
oudheid leefden en werkten. Zo heb ik recent een depot 
opgegraven vol materialen die 4000 jaar geleden ge-
bruikt werden om lichamen te mummificeren, een uiterst 
zeldzame vondst. Behalve van het oude Egypte houd ik 
ook erg van modern Caïro en de gastvrije Egyptenaren.’ 

 IN DE WOESTIJN 
 BEN JE ECHT EVEN 

 WEG VAN ALLES 

GEMMA VENHUIZEN (38)
Wetenschapsjournalist NRC
‘Egypte is voor mij als een schat, bedolven 
onder het woestijnzand: meestal is hij aan 

het oog onttrokken, maar als iets of iemand 
een stukje blootlegt ben ik weer net zo gefascineerd als 
toen ik als elfjarige voor de piramides van Gizeh stond 
met mijn ouders. Ik verheugde mij vooraf enorm op pi-
ramides en kamelen en die waren ook magisch en span-
nend. Maar ik was ook erg onder de indruk van zo’n to-
taal andere cultuur met vreemde geuren en ander eten.’

LARA WEISS (43)
Conservator Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden ‘Dit voorjaar deden we in Sak-
kara, een begraafplaats van de vroegere 

stad Memphis, een prachtige vondst van 
vijf 3000 jaar oude graven. Als je in Egypte bent, moet 
je zeker in Sakkara gaan kijken. De piramide van Djoser 
staat er, maar vraag bij de kassa ook een kaartje voor de 
Nederlandse opgravingen. In vijftig jaar hebben we hier 
veel moois blootgelegd, zoals het graf van Horemheb, de 
generaal van Toetanchamon die later zelf farao werd.’

MIJN EGYPTE
VOLGENS VIER KENNERS
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SCAN & ONTDEK

 
WAT KRIJG JE?  

Vlucht Amsterdam-Caïro v.v. en Hurghada- 
Caïro • rondreis per airco bus • nachttrein 
Caïro-Aswan • 5 overnachtingen in 4- en 

5-sterrenhotels • 4-daagse Nijlcruise • 
excursie naar piramides van Gizeh, de sfinx, 
Memphis & Sakkara, het Egyptisch Museum, 

Vallei der Koningen • stadstour Aswan • 
bezoek aan tempel Kom Ombo, Karnak, Luxor, 

Hatsjepsoet • entreegelden t.w.v. € 96 • 
Nederlandssprekende reisleiding

 
Vanaf € 1749 p.p. o.b.v. 2-pers.kamer. 

Vertrekperiode t/m 22 mrt. '24.
Kijk voor de volledige info en boekingen op 

anwb.nl/k3egypte of bel 088-269 02 69.

LATEN WE 
GAAN!

REIS MEE IN DE VOETSPOREN VAN DE OUDE 
EGYPTENAREN. VAN DE PIRAMIDES EN TEMPELS TOT  

EEN NIJLCRUISE EN RELAXEN AAN DE RODE ZEE.

 10-DAAGSE GROEPS - 
 RONDREIS DE SCHATTEN 

 VAN EGYPTE 

 ALS JE EENMAAL 
 EGYPTE HEBT BEZOCHT, 

 NEEM JE DE VELE 
 INDRUKKEN VOOR ALTIJD 

 MET JE MEE 

D
eze uitvoerder is aangesloten bij A

N
V

R
, SG

R
 en Calam

iteitenfonds. D
e vanafprijs is inclusief boekingskosten en lokale belastingen. 

WEG VAN ALLES
Wil je echt even weg zijn van alles, dan zijn er 
de oases van Dakhla en Kharga in de westelijke 
woestijn, of het hippie-dorp Dahab aan de Golf 
van Akaba in de Sinaï. Er is sinds kort zelfs een 
glamping in de Fajoem. Ook doen: bekijk fossie-
len van walvisbotten in de Wadi Hitan en kam-
peer in de woestijn onder de sterrenhemel.
Maar de echte schatten van Egypte zijn toch wel 
de mensen. Gastvrij, vriendelijk en altijd bereid 
om je te helpen. Als je Egypte eenmaal bezocht 
hebt, neem je de vele indrukken en de warmte 
– van de zon, de woestijn en van de mensen – 
voor altijd met je mee. 
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nenstad kun je oefenen met afdingen, terwijl de 
middeleeuwse moskeeën een oase zijn van rust.

AFRIKAANSE SFEER
Met de nachttrein of het vliegtuig bereik je As-
wan, helemaal in het zuiden, waar de sfeer meer 
Afrikaans dan Arabisch is. Vaar met een bootje 
naar het eiland Elefantine, waar archeologische 
resten te vinden zijn die teruggaan tot 3000 
v.Chr. Of neem de veerpont naar de westoever, 
waar je per paard of kameel naar de tombes 
wordt gebracht die een prachtig uitzicht bieden 
over het landschap. Een uitstap naar de rotstem-
pel van Aboe Simbel is een absolute aanrader.
Veel mensen boeken tussen Aswan en Luxor een 
cruise over de Nijl, maar er zijn ook duurzamere 
alternatieven zoals een meerdaagse tocht per 

felukka (traditionele zeilboot) of dahabiya (luxe 
woonboot). Onderweg bezoek je de tempels van 
Edfu en Kom Ombo, maar er is ook het minder 
druk bezochte Gebel el-Silsila, waar je kunt zien 
hoe blokken zandsteen in de oudheid uit de 
steengroeve werden gezaagd.
In Luxor waan je je in een openluchtmuseum. 
Op de oostoever vind je de statige tempels van 
Luxor en Karnak midden in de stad, aan elkaar 
verbonden met een sfinxenlaan. Op de westoe-
ver zijn ontelbare schatten te vinden. Van do-
dentempels voor overleden farao’s en tombes 
diep uitgehakt in de Vallei der Koningen, tot de 
kleine maar prachtig beschilderde edelengraven 
van Qurna. Ga hier buiten het gebaande pad en 
huur een fiets om de minder drukbezochte tem-
pels en tombes te bezoeken.

Sakkara, een oude 
begraafplaats van de 
vroegere stad Memphis, 
is een Nederlandse op-
graving in de buurt van 
de piramide van Djoser. 
Opgravingingsleider Lara 
Weiss: ‘We zijn daar al 
vijftig jaar actief en heb-
ben veel moois blootge-
legd, zoals het graf van 
Horemheb, de generaal 
van Toetanchamon die 
later zelf farao werd.’
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